De reis van Dirk en Ton naar Apex
Kindergarten 2019 in Kinoni Uganda.

De connectie die we allebei hebben met de stichting KinoniKids is

de schoolsponsoring van een kindje in de Apex Kindergarten. Bij mij
is dat Geoffrey en bij Dirk Salomon en Nakato Caterina.

Mijn maatje Dirk wilde op verzoek van Annet de Rijk naar Uganda en
haalde mij, Ton, over om met hem mee te gaan . Uiteraard kwamen
daar de enthousiaste verhalen bij van Annet.

24 januari 2019 werd de vertrekdatum vastgesteld met de KLM vanaf Schiphol. We zouden gaan met
Marion, Annet, Corné, Dirk en ik, maar de echtgenoot van Marion werd ziek en zij bleef bij haar man.

De tickets werden geboekt en de inentingen op Schiphol oost geregeld. Nu konden we niet meer
terug!

Mede door onze enthousiaste reacties meldden er zich nieuwe sponsoren en werden we overstelpt
met kinderkleding, schoentjes, zeepjes, skippyballen, voetballen, springtouwen, rolfluiten,
bellenblazen, laptops en brillen. Daar kwamen de kadootjes voor de sponsorkinderen ook nog bij! Er
was zoveel dat we een selectie moesten maken en er liggen nog heel veel spullen op zolder voor een
volgende keer. 8 koffers met elk 23 kg en in de handbagage onze eigen spulletjes.

Het was -10 graden bij vertrek van Schiphol en we kwamen aan in Entebbe, nabij de hoofdstad
Kampala, met +25 in de avond! We verbleven een nacht in het backpackers hotel (een soort Stayokay).
Er was net genoeg ruimte voor onze bagage en ons zelf in de kamer.

Na een ontbijtje gingen we het stadje Entebbe even in, want onze gastheer CAPHAS zou ons rond 14.00
uur ophalen. Alles kon maar net in het busje. Dus op weg naar Kinoni. Wat een verschil met alles in
Europa. Allereerst links rijden. Het meeste vervoer geschiedt met behulp van busjes die op verzoek
stoppen. Een chauffeur en een begeleider die de bagage op en in de bus stuwt en zoveel mogelijk
passagiers er in stouwt: geen limiet aan passagiers! Het andere vervoer gaat via boda-boda’s.
Brommers waarop werkelijk van alles wordt vervoerd. Wat we zagen was: een kind op de tank,
bestuurder, moeder en vader, met daartussen nog een kind. Moet
je hier doen! We zagen een boda-boda die een lading hout
vervoerde van ca 5 mtr. breed. Rakelings reed hij langs auto’s. Ook
worden ze beladen met enorme zakken met zaden, hout, bladeren,
bananen enananassen. Eris geen treinverkeer, dus alles gaat over
de weg. Meestal 2-baans met aan de zijkanten een half verharde
strook van 1,5 mtr. voor de boda-boda’s, fietsen, wandelaars en
tijdelijke parkeerplaatsen voor de taxibusjes. Bij het binnenrijden
van dorpen/steden wordt de snelheid tot bijna 0 teruggebracht
door de 4 of 5 ribbels in de weg en daarachter en grote bult. Het
werkt wel!

Onderweg passeerden we ook nog de Evenaar en dat vroeg even
op de evenaar om een foto.

Ja en dan kom je in Kinoni aan. Net als in alle andere plaatsen waar we doorheen reden ook hier volop
bedrijvigheid aan weerszijden van de weg. Daar worden stalen kozijnen, deuren en hekken gemaakt,
gigantisch overdreven grote fauteuils, door de timmerman lijkkisten, kleding, eten etc. etc.



Het huis van Caphas Mugabi. Het gezin bestaat uit vader Caphas, moeder Edith, zoon Enock 17 studeert
samen met zijn zus Emmely 15 aan de hogeschool (komen eens per 3 maanden naar huis) en het zusje
— Elyne 8 en de jongste zoon Ezra 6, zij gaan allebei naar Apex
Kindergarten. Ons onderkomen stond naast het woonhuis met
. een wenteltrap naar boven. Een redelijk bed met een klamboe,
;,; 5 ﬂm { 8 maar bij Dirk kregen we die niet goed bevestigd. Na 2 nachten
vechten met dat ding gingen we de community in en kochten 4
buizen en konden we ook het bed van Dirk vrij van de muskieten
l houden. Beneden hadden we onze eetkamer, een tafel en 4
LR nf_,, T Y M stoelen en nog zo’n ruimte waar we alle koffers met spullen
aal ma hadden gestald. Annet en Corné maakten daar alle tasjes voor

ons onderkomen de sponsorkinderen compleet.
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Op zaterdagmorgen de eerste kennismaking met de school, die een paar honderd meter achter het
woonhuis van Caphas staat. De trotse Caphas stelde ons voor aan de leerkrachten. Corné gaf
aansluitend haar eerste workshop aan de leerkrachten. Corné heeft al 30 jaar onderwijs ervaring, dus
die kon de meest jonge leerkrachten wel het een en ander bijbrengen.

Dirk en ik gingen assisteren bij het straten. Straatstenen worden zelf gemaakt met een mal. Eerst een
dun laagje hoogwaardig cement en daar bovenop cement met zand, dit aanstampen en een paar dagen
laten drogen. Kosten een paar centen, tegen 1 euro bij de handel.

Om 12.30 uur was de eerste workshop van de leraren
beéindigd en was het tijd voor muziek met Dirk als
begeleiding op de gitaar. Deze gitaar was al eerder op
aanwijzing van Dirk aangeschaft in Uganda. De beide
schoolliederen werden gezongen een ook “hoofd
schouders knie en teen” en “Oom Macdonald had a
farm” uiteraard alles in Engels, dat naast het Luganda de
voertaal is op school .

Na de lunch kregen we een rondleiding van Caphas door
de school en daar bleek dat zijn uiteindelijke plannen
verder gaan dan tot nu toe bij Annet en het Nederlandse bestuur van de stichting KinoniKids bekend
was.

muziek maken met Dirk.
Annet slaat de maat.

Onze rondleiding eindigde bij de nieuwbouw van de leraren woningen. In december kwam Caphas
met de mededeling dat de leerkrachten uit de gehuurde huisjes moesten, omdat deze voor de dubbele
prijs waren verhuurd aan een koffieteler, die zijn mensen er onderbracht.

Geen huisjes betekenen geen leerkrachten!

Goede raad was duur. Wat kosten nieuwe huisjes en hoe kom je aan
geld?

Warempel er kwam een oplossing met een gulle sponsor en binnen
enkele dagen werd de opdracht gegeven om 10 huisjes te bouwen

Links de bestaande huisjes,
rechts de aanbouw.




voor de leerkrachten. 7 Dagen per week wordt door de
merendeels jonge bouwvakkers gewerkt. Een aantal van hen
slaapt zelfs in de in aanbouw zijnde huisjes.

Ook op zondag was er weer een meeting voor de leraren met
Corné en Annet en werd dit weer afgesloten met de bekende
gezangen met Dirk in de begeleiding. Daarna werden 10
laptops, die we uit Nederland hadden meegenomen,
overhandigd, dit tot grote blijdschap van de leerkrachten.

Daarna gingen we naar Masaka waar we gingen lunchen op Europese wijze. Hamburgers en patat met
latte macchiato. Heerlijk. Ook was hier WIFI en Internet. Moet je wel je telefoon meenemen Ton!

In Masaka was het een drukte van belang. Ons eerste doel was het aankopen van kunststof
overtrekken voor matrassen in de slaapzalen van Kindergarten. Er waren namelijk bedplassers en dat
is niet fris in een slaapzaal. Een rol doek voor het maken van de overtrekken was snel gevonden en
met wat plaatselijke hulp ook een dame die de overtrekken kon maken. 10 stuks en dinsdag klaar!
Geen supersnelle elektrische machine, maar op een ouderwetse handnaaimachine.

Op maandag 28 januari ging de school officieel van start. Er kwamen heel veel kinderen zich inschrijven.
Na de middag gingen we op 2 boda boda’s de community in. Annet en Corné bij Caphas achterop en
Dirk en ik bij de andere chauffeur. Wat een zit. Allemaal
gaten en kuilen etc. Caphas had een lekke band kregen
we via de telefoon door. Onze chauffeur met een
monteur uit een dorpje terug om te repareren. Na de
onderbreking gingen we weer verder naar de
geboortegrond van Caphas. Daar troffen we zijn oude
tante die paste op een paar kinderen van een arbeider.
Annet had een paar kadootjes voor haar meegenomen.
Daarna gingen we het “land” op. Allereerst het
kippenproject. Om de 2 jaar komen er 1000 F#
eendagskuikens uit Barneveld, die worden opgekweekt om Oude tante van Caphas
eieren te leggen en na 2 jaar worden de oude kippen verkocht aan de handel. De jonge kippen gaan
weer eieren leggen et. Etc. Daarna een gigantisch bos van bananenplanten, koffieplanten en diverse
vruchten bomen en struiken. Daar maakten we kennis met alle vruchten die daar geteeld worden
% i heerlijk. Vooral de mango’s vind ik persoonlijk heerlijk en ook
de ananas heb ik in Nederland nog nooit zo lekker gegeten.
Ook proefden we passievruchten, banaan, meloen, durians
en suikerriet. Als je suikerriet kauwt hoef je je tanden niet te
poetsen! Tot slot kwamen we bij de jonge koffieplanten die
in samenwerking met de universiteit in Kampala zijn
ontwikkeld. De jonge scheuten worden voor een goede prijs
F.: verkocht voor verdere productie. Deze scheuten moeten
voldoen aan zeer strenge eisen.

de kofﬂeplantge



De volgende dag gingen Dirk en |k met Caphas mee naar
Kampala. Onderweg werd eerst nog een bezoek gebracht aan
een autospuiterij. Wat je noemt een bedrijf. Gewoon in de open
lucht zonder enige persoonlijke bescherming. De verf kwam van
Sikkens. Het mengen gebeurde in een potje en met een
boomblaadje vergeleek de menger of de kleur goed was. Alle
medewerkers kwamen ook nog even kijken. Alles heel relaxed. : A
Niemand die de mannen aanzette om hun eigen werk te doen.  de verfme@?r)spuiter met zijn personeel
Tot slot bond de menger een doek voor zijn gezicht en liet zijn spuitkunsten zien.

Ook gingen we langs bij een collega van Dirk: een
motorenrevisie bedrijf. Dit zag er wel wat professioneler uit.
Dezelfde machines als Dirk, maar alles stond of lag op de grond,
terwijl dat bij Dirk allemaal op karren staat. Allemaal heel
overzichtelijk.

Na deze bezoeken gingen we verder naar het hoofdkantoor van
Caphas het Finse bedrijf FCA. Caphas is een van de managers
van 3 opvangcentra voor vluchtelingen in het noorden van

" mey » Uganda. Samen goed voor 300.000 mensen, die daar een nieuw
Motoren revisie bedrijf bestaan proberen op te bouwen.

Na een korte kennismaking met de directeur van Caphas gingen we weer richting Masaka waar we
hadden afgesproken met Annet en Corné. Onderweg even langs bij een KFC; ja die hebben ze in
Masaka!

Afspraak met de dames was 5 uur, maar i.v.m. enorme drukte kwamen we om 10 voor 7 op de
afgesproken plek. “Uganda way”. De zeiltjes waren klaar. We gingen nog even langs een “Blokker” voor
grote afvalbakken, emmers en teilen.

Terug naar Kinoni, eten en op tijd naar bed, want de volgende morgen stonden we om 6 uur klaar om
met de busjes mee te rijden de community in om de schoolkinderen op te halen. Onze busjes kwamen
niet, dusom 6.45 uur richting de school waar de eerste kinderen al werden uitgeladen en ingeschreven.
Dirk en lk ieder in een busje mee op de 2° ronde. Samen met de chauffeur en juf kinderen oppikken.
Ze zaten overal, op de banken op de grond en bij ons op schoot. Ook Julia die niet kan lopen kwam bij
mij op schoot. Eerst even voelen aan mijn witte velletje of dat wel echt was. Maar het ijs was snel
gebroken. Julia is een schatje. Ze heeft thuis een rolstoeltje en ook op
school staat er een. Haar moeder oefent veel met haarin een looprek en
ook staat er een soort trapje waarmee ze veel oefent. Op school werden
ook deze kinderen ingecheckt.

Daarna gingen we ontbijten en tegen de middag weer naar de school
voor de presentatie van de schoolkindere. De kinderen hadden de
schoolliederen ingestudeerd en ook werden we alle vier persoonlijk
welkom geheten. Ze ondersteunden het gezang met diverse trommels en
natuurlijk Dirk op zijn gitaar. De kinderen schoven steeds verder naar ons
op en de gitaar van Dirk werd het aan te raken object. Wat een plezier
hadden we met zoveel kinderen.




Om 4 uur gingen we weer naar Masaka om boekjes voor de school te kopen. We hadden bij een
metaalbewerker 2 grote kisten besteld waar de boeken in kunnen worden bewaard.

w Donderdagmorgen vertrokken we naar natuurpark Lake Mburo.

Eerst over de “grote weg” en toen nog een heel eind over de lokale
. wegen. We werden volledig door elkaar geschut, maar Edith bleek
een goede chauffeuse. Wat een geweldige ervaring was dat Lake
Mburo. Net geboren geitjes, prachtige impala’s, statige giraffen,
knorrige wratten zwijnen, nijlpaarden, zebra’s, waterbuffels, en niet
te vergeten heel veel apen en vogels waarbij veel kingfishers,
hamerkoppen en visarenden. Avonds genoten we van een prachtige
zonsondergang bij het meer.

Op weg naar ons plekje voor de nacht werden we opgewacht door
wel honderd impala’s. Wat zijn die dieren toch prachtig. Vooral
hun enorme sprongen. Om de wilde dieren op afstand te houden
werd een kampvuur aangelegd.

Om 7 uur de volgende ochtend afgesproken met een gids, die ons
nog veel meer moois liet zien. Heel veel apen zoals blauwapen en
groene bavianen, maar ook waterbokken, paard-antilopen,
moerasantilope of waterkoedoe, bosbok, lierantilope, zebramangoeste en boomeekhoorns. Ook
leven er in het natuurpark serval katten, hyena’s en luipaarden en er is ook een leeuw. Deze rovers
lieten zich niet aan ons zien. Om 10 uur hadden we een ontbijt aan het meer
en daarna met z'n vijven op de boot. Een privé gids die ons van alles
vertelde en waren we getuige van heel veel nijlpaarden, die per groep van
30 tot 50 stuks ieder een eigen territorium hebben. Ook krokodillen lagen
er op de oevers. Waterbuffels maakten van de gelegenheid gebruik om een
bad te nemen. Ook verbaasden we ons over de vele paartjes Afrikaanse
visarenden. We hebben wel 15 koppels gezien. Ook
zijn er heel veel vogels vooral de Kingfisher, bij ons bekend als de ijsvogel,
komen daar in diverse prachtige soorten voor. Ook de prachtige
purperbandhoningzuiger,  vorkstaartscharrelaar, = roodmasker-agapornis,
ralreiger, witte kwikstaart, gespikkelde duif, watergriel en staalvlekduif etc. etc.
hebben we gezien.

12 impalamannen

iblauwe baviaan met jong

Afrikaanse Visarend

Aan het einde van de middag vertrokken we weer naar Kinoni. Caphas was druk bij de kippen, want er
bleek een ziekte onder de dieren te heersen: alle kippen moesten ingeént worden.. Wij reden door
naar Masaka, lekker eten in Plott, een Deens restaurant, waar we weer konden contacten met Holland.
Wij lekker in 34 graden en in Holland in de kou.

De zaterdag gingen de dames vroeg op pad om dochter
Emmely naar boarding school te brengen en ook om de
oudste zoon te bezoeken. Dirk en ik gingen naar de
waterbron. Waar altijd mannen bezig zijn om zich te voorzien
van water. Meestal komen zij op de fiets. Een lat over de
bagagedrager met daaraan 2 jerrycans, op de bagagedrager
nog eens 2 jerrycans en dan nog een aan de stang
vastgebonden. Dan weer een klim van zo’n 500 meter op weg
naar hun huisjes met een vracht van 120 kilo.



Daarna onze prima lunch met een rolex: een pannenkoek met daarin gerold een gebakken ei met
tomaat, paprika en ui. Heerlijk!

Zondag 3 februari: de dag van de brillen!

We hadden 60 brillen bij ons en die werden die
zondagmorgen uitgestald op de tafel in de
lerarenkamer. Van 11.00 tot 13.00 zouden de
meest oudere inwoners van Kinoni bij ons
kunnen komen kijken of er iets van hun gading bij
was. Wat opvalt is dat de dames vaak heel netjes
en kleurrijk gekleed gaan en ook aan hun haar
wordt veel aandacht besteed. Vaak opgestoken
met kleurtjes er in. Als ze dat niet zouden doen
dan lopen ze met een hoofd met pluisharen. Veel
mannen en bijna alle kinderen lopen met een kale kop, wat goed is voor de hygiéne en erg makkelijk.

: -
Fraai geklede dames met onze leraar/tolk

Een leraar stond Dirk en mij bij voor de communicatie. De
meesten hadden problemen met lezen. Weer viel het ons
op dat de dames zo mooi gekleed gingen. Het was lachen
en heel gezellig. Alleen kwamen er gedurende de hele
middag mensen langs die via de dorps tamtam te weten
kwamen dat er iets te halen viel in de school. Om 5 uur
spanden de laatste 2 dames de kroon: er waren nog 15
brilletjes over, maar er was niets van hun gading bij. Totdat
Dirk zijn eigen opvouwbare brilletje tevoorschijn haalde en
ja hoor mevrouw kon prima zien en die goeierd gaf zijn

eigen brilletje aan het vrouwtje. Ook de andere dame kon best zien door mijn bnl maar die had ik toch
echt zelf nodig.

Inmiddels waren we na de lunch druk met de sponsorkinderen. Zij
werden in 2 groepen verdeeld en mochten een tekening maken voor
hun sponsorouders. De sponsorouders uit Nederland hadden
allerlei cadeautjes aan ons meegegeven en in de tasjes werd er voor
ieder kind nog een of meerdere kledingstukken toegevoegd door
Edith, Annet en Corné. Alle kinderen gingen een voor een op de foto.
Sommige kinderen waren z0
overweldigd dat er aanvankelijk
nauwelijks een reactie kwam. Een
cadeau dat is nieuw voor ze, maar ze
leren heel snel. Daarna gingen we
allemaal naar het grasveld. De kinderen gingen met de skippyballen, de
voetballen en springtouwen aan de gang. Dirk en ik gingen met het grote
springtouw draaien. Dat springen hadden de kinderen gauw door. Corné
kreeg de hele meute achter zich aan met de bellenblaas: dat hadden ze

Mozes hij heeft het synroom van
nog nooit gezien. Spelen is voor veel kinderen iets bijzonders. Wel zie je  Apert. Hij wordt binnenkort

ze lopen achter een oude bromfietsband, maar touwtje springen, krijten geopereerd.
en ballen, nee dat kennen ze nauwelijks. Het enthousiasme en blijdschap van de kinderen tijdens het



eerdere voorstellen en na het delen van de tasjes en het spelen op het grasveld waren voor ons de
mooiste momenten.

Veel kinderen willen je aanraken en aan je witte velletje zitten. Er zijn kinderen bij die nog nooit een
blanke hebben gezien.

Op maandagmorgen gingen Caphas, Dirk en ik naar de nieuwe
huisjes van de leerkrachten. We werden aan het sauzen gezet. lk
met een blokroller en een stok om het hoge werk te doen. Dirk met
een kwast de randjes zowel binnen als buiten. Caphas zou ook
schilderen, maar ook hier vonden allerlei mensen hem en ook zijn
3! telefoons gingen om de haverklap af.

De volgende dag gingen Caphas, Dirk en Ik op bezoek bij enkele
scholen in de community. Ook dit zijn privé scholen, maar geen een
was zo mooi en kindvriendelijk ingericht als onze Apex Kinderkarten! Ook blijkt dat daar eigenlijk alleen
plaats is voor kinderen met ouders die geld hebben. We kunnen trots zijn dat bij Apex Kindergarten
veel aandacht wordt besteed aan de kinderen die tot de armsten van de community behoren.

Ook werd nog een bezoek gebracht aan het ziekenhuis in Masaka, waar overleg werd gepleegd over
de behandel mogelijkheden van enkele leerlingen. Ja ook wordt veel aandacht besteed aan het wel en
wee van de leerlingen. Op het verlanglijstje van Caphas en de stichting staat ook nog een onderzoek
naar het plaatsen van (gedeeltelijk) gehandicapte kinderen.

Een ding stond nog op mijn to do lijstje. Ik vroeg Caphas en
Annet mee te gaan naar het huisje van mijn sponsorkind
Geoffrey. Als je naar de school loopt kom je steeds bij hen
langs. Eris geen moeder in het gezin, vader Alex heeft HIV eniis
door de ziekte aan een oog blind. Zijn oudste dochter is
ondergebracht bij familie. Geoffrey gaat naar school en de
beide broertjes bijgebrek aan een sponsor niet. Vader was met
een vijzel agavewortels aan het fijnstampen. Van het meel bakt
hij een soort koek dat in combinatie met banaan wordt

gegeten.

We gingen in het schamele hutje op een bankje zitten. Er stond een kistje met daarop een soort
barbecue en een paar pannetjes. Dat was de hele inventaris. Via Caphas vroeg ik hem hoe het ging met
het gezin. Zijn dochter en Geoffrey gaat het goed. Zij gaan naar school en krijgen daar dagelijks twee
maaltijden. De beide broertjes moeten het doen met matoke. Banaan gepeld en gekookt in een
bananenblad, dat heeft het iets weg van andijvie. Hij hoopte ook dat er eens een mogelijkheid kwam
voor de 2 broers om naar school te kunnen. Ook vroeg ik hem hoe zij slapen. Caphas waarschuwde mij
dat hij dat wellicht niet zou laten zien, maar hij trok een
gordijntje weg en daar lagen wat lorren op de kale grond:
hun slaapplek! Ik vroeg Alex wat hij het liefste wenste. Dat
wist hij snel. Onderwijs voor de beide broers en een eigen
plekje om te slapen.

Mijn plan stond op dat moment al vast. Matrassen kopen
en sponsoren vinden voor de jongens. Ik beloofde Alex dat
ik iets voor hen ging ondernemen. Met tranen in mijn ogen
verliet ik het hutje.




2 blije mannen

Ik vroeg Caphas met me mee te gaan naar een winkel om
matrassen te kopen. Een voor vader en een brede voor de
kinderen. Een stel lakens erbij en op de terugweg naar het
hutje pakte ik mijn shirtjes, een handdoek en Annet had
nog een waka-waka (een lampje op solar), zodat ze ’s
avonds ook nog wat licht hadden. Ook Dirk deed nog een
paar shirts in het tasje. De blijdschap was duidelijk bij het
gezin.’s Avonds gingen we uit eten in Masaka en daar nam
ik de gelegenheid te baat om richting familie en vrienden
mijn probleem uit te leggen. En daar kreeg ik niet 2 maar 4
sponsor toezeggingen. Wat was ik blij.

De volgende morgen wist ik niet hoe snel ik naar het hutje
toe kon gaan om het goede nieuws te brengen. Alle drie de
jongens Geoffrey, Darton en Hannington (let op ton!)

konden naar school en Alex wist me te vertellen dat ze die nacht heerlijk hadden geslapen.

Een geweldig einde van deze mooie, maar ook heftige trip naar Apex Kinderkarten in Kinoni Uganda.

We weten nu waar we het met zijn allen voor doen.

Alle sponsoren bedankt.

Wij hebben APEX KINDERGARTEN in ons hart gesloten.



